Ds. J. Veenendaal 1945-2010

Deze keer zullen we iets vertellen uit het leven van ds. J. Veenendaal. Hij heeft
dit zelf opgesteld en het is te lezen in het boek: “Het volk dat in duisternis
wandelt zal een groot Licht zien.” (Levensschets en zestig meditaties) Dat de
Heere de eer mag krijgen in Wiens dienst ds. Veenendaal zijn arbeid heeft
verricht.

Op 17 juli 1945 werd in het gezin Veenendaal een kind geboren. Ze noemden
hem Johannes. Het was een eenvoudig gezin. In het voorgeslacht heeft de
Heere zijn kinderen gehad. De grootvader van ds.
Veenendaal ging met ds. G. Wisse over vanuit de
Gereformeerde Kerk naar de CGK. Hij is daar nog
jaren diaken geweest tijdens de ambtsperiode van
ds. D. J. van Brummen. De ouders van ds.
Veenendaal zijn in de jaren 50 overgegaan naar de
CGK van Driebergen. Hier stond toen ds. P. van der
Bijl.

De jonge Hans groeide voorspoedig op en hoewel hij een kerkelijke en
christelijke opvoeding kreeg, ging zijn hart uit naar de zonde en de wereld. In
het bijzonder ging zijn leven op in de voetbalsport en diende hij de wereld en
de zonde met geheel zijn hart. Al was er wel een niet onder woorden te
brengen gemis in zijn leven. Na de MULO werd hij belastingambtenaar bij de
inspectie van de Rijksbelastingen in Zeist. In die periode heeft de Heere grote
wonderen gedaan. Hij werd geraakt onder de prediking van het Woord en is
daar niet meer van losgekomen. De grote verandering is gekomen toen de
vader van zijn vriend op 38-jarige leeftijd heel plotseling stierf. Toen werd de
nood beleefd: “Te moeten sterven en niet te kunnen sterven! Geconfronteerd
met de majesteit van een Rechtvaardig en Heilig God.” En dat met een
verzondigd en schuldig leven. Dat werkte een onzegbare nood. De Heere is
overgekomen uit Jesaja 40 en Ezechiél 34 vers 31. De Heere maakte plaats voor
de gezegende Borg, Middelaar en Zaligmaker in zijn hart. Onder een preek van
ds. N. de Jong uit Psalm 110 vers 4 mocht hij iets leren van het
Hogepriesterlijke werk van Christus, toegepast aan het hart.

Op 1 januari 1968 werd hij administrateur bij de Stichting Reformatorische
Publicatie. In 1971 is hij ouderling geworden in de CGK van Driebergen. Op 25
augustus trouwde hij met Corrie van Oord en uit hun huwelijk zijn zeven
kinderen geboren. Er ontstond de begeerte om zijn leven in Gods dienst te



besteden met het gebed of de Heere hem wilde gebruiken als een instrument
in Zijn Hand tot eer van Hem en tot heil van zondaren. Maar het is genade van
de Heere om te leren wachten op Gods tijd. En dat mocht hij door genade
doen. Onder een preek van ds. G.H. van Dieren hoorde en verhoorde de Heere
gebeden. De dominee hield stil in de preek en zei: “Gemeente, ik wordt van
des Heeren wege gedrongen in u midden door te geven de woorden van de
Heere Jezus, die Hij eens sprak tot Simon Petrus: En gij, als gij eens bekeerd zult
zijn, zo versterk u broederen.” Deze woorden waren een antwoord op het
gebed. Na dit verteld te hebben aan de predikanten de Jong en Blom heeft hij
zich aangemeld voor de studie. De Heere heeft in alles geholpen. Hij zorgde ook
voor het tijdelijke leven. Er was geen auto om naar Apeldoorn te gaan om de
studie te volgen, maar ook daar zorgde de Heere op een wonderlijke manier
voor. Een oudere mevrouw die hij goed kende belde aan en zei: “Mijnheer
Veenendaal, het is zover, de auto is voor u.”

Op 16 februari 1982 slaagde hij voor het kandidaatsexamen en werd
beroepbaar gesteld. Uit de 6 beroepen mocht hij het beroep naar Barendrecht
aannemen. Acht jaar heeft hij in deze grote gemeente mogen werken. In die
tijd moest er een nieuwe kerk komen, want de oude kerk was er heel slecht
aan toe. Na een tegenvaller van 500.000 gulden werd hij bemoedigd uit Haggai
2 met de woorden: “Mijn is het zilver en Mijn is het goud spreekt de Heere der
Heirscharen.”

Na acht jaren kwam er een beroep naar Katwijk aan zee. Dit beroep mocht hij
met vrijmoedigheid aannemen. Bevestiging en intrede vonden plaats op 4 juli
1990 in de hervormde Pniélkerk te
Katwijk. De bevestiging vond plaats
door ds. D. Slagboom uit Handelingen
4 vers 29b: “En geef u dienstknechten
met alle vrijmoedigheid Uw Woord te
spreken.” De tekst van de
intrededienst was uit Jesaja 40 vers 6
t/m 8. Zo kort nadat ds. Slagbhoom was
weggegaan gaf de Heere weer een eigen herder en leraar. Wat een ernst en
bewogenheid klonken er vanaf de kansel om de weg der Zaligheid te
verkondigen aan arme zondaren en ook om onderwijs te geven aan Gods
kinderen. De Heere heeft ook in Katwijk door Zijn Geest en Woord gewerkt in
mensenlevens.




Hij vertelt hier zelf iets van: “Vanuit die tijd wil ik iets vertellen over een
gehandicapt jongetje, Hugo Meijvogel. Telkens als ik kwam kroop hij naar mij
toe en ging aan mijn voeten zitten. Tijdens onze periode in Katwijk is hij
gestorven en de Heere gaf te geloven, dat hij door de Heere opgenomen was in
eeuwige heerlijkheid.” Vanuit psalm 84: “Zelfs vindt de mus een huis, o
Heere!”

Er mocht ook hoop zijn bij anderen van Gods kinderen en in de rouwdienst
mocht de dominee spreken uit Jesaja 40 vers 11: “Hij zal Zijn kudde weiden
gelijk een Herder, Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen en in Zijn
schoot dragen, de zogenden zal Hij zachtjes leiden.”

Na 5 jaar Katwijk aan Zee kwam een beroep naar Elburg die hij aannam. Echter
na enige jaren ontstond er een vertrouwenscrisis tussen de kerkenraad en de
dominee. Ds. Veenendaal heeft zich toen aangesloten bij de Gereformeerde
Gemeenten. Nadat hij een jaar lang overal had gepreekt werd hij beroepbaar
gesteld. Op 3 juli 2002 werd hij bevestigd in Rhenen door ds. F. Mulder uit
Richteren 6 vers 14. Ook daar mocht hij het Woord van zijn Zender brengen. Hij
noemt deze periode een Elim.

Na 5 jaar ging hij naar Zwijndrecht. Hij deed intrede uit 1 Timotheus 1 vers 15:
“Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de
wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de
voornaamste ben!” Zijn prediking werd gekenmerkt door de verkondiging van
recht en genade. Het was zijn wens om de gemeente te bouwen op het enige
fundament Jezus Christus. Vaak citeerde hij: “Zijn bloed en Zijn Gerechtigheen,
Die zijn de losprijs en anders geen.” Wat was er een gunning in zijn preken.
Zalig worden kon voor de grootste der zondaren.

Op een zondagmiddag in augustus sprak hij vanaf de kansel niet te weten hoe
lang hij in Zwijndrecht kon voorgaan. Volgde er soms een beroep? Neen, maar
hij werd ernstig ziek. De gevreesde ziekte met uitzaaiingen naar de longen,
lymfeklieren en het hoofd. Er volgde een hevige strijd. De geestelijke strijd was
vaak erger dan de lichamelijke strijd. Op 24 februari 2010 verscheen de Heere
opnieuw aan zijn ziel en mocht hij de Koning in Zijn schoonheid zien, met de
wetenschap dat ook hij mocht delen in Zijn bloed en gerechtigheen. Hij ontsliep
in de Heere op 26 februari 2010.

Op 3 maart 2010 werd hij begraven vanuit het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente te Nunspeet. Zijn jeugdvriend en ambtsbroeder ds.



D. J. Budding heeft hem begraven op zijn verzoek. Hij sprak over Lukas 16 vers
19 t/m 31. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen
gedragen werd in de schoot van Abraham. Ds. D.C. Flapper sprak ook op
verzoek op de begraafplaats uit 2 Koningen 2 vers 1 t/m 12.

Gemeente, zo hebben we iets gehoord over het leven en sterven van ds. J.
Veenendaal. Hij heeft ook in onze gemeente de weg der Zaligheid verkondigd.
Velen van ons hebben het gehoord. Heeft het ook in ons leven vrucht
gedragen? Als dat nog niet zo is laten we er de Heere veel om vragen en als er
vrucht gekomen is onder de prediking van Gods knechten dan krijgt God alleen
de eer!



